
Mogen we, héél voorzichtig, dromen van een heropening … ? 

 

Beste leden, 

 

We missen jullie. We missen het om de kaartjes uit de strips te halen en te 

ontdekken welke strips jullie gekozen hebben. We missen het om samen met 

jullie door de bakken te struinen, op zoek naar die éne reeks waarvan jullie de 

titel, de tekenaar, of de naam van het hoofdpersonage nu even niet kunnen 

herinneren. We missen het om nieuwe bezoekers rond te leiden, hun reacties 

wanneer we uitleggen dat we écht allemaal vrijwilligers zijn. We missen de 

schittering in de ogen van de allerkleinsten wanneer ze, opgekruld tegen de 

bakken, of languit op de grond, “hun” strips lezen. Kortom: we missen jullie. 

 

Ondertussen blijft het onduidelijk wanneer Stripbib De 9de Kunst weer de 

deuren mag openen. In de laatste maatregelen en de exit-strategie van de 

federale overheid gaat er -terecht- veel aandacht naar het economische aspect. 

Er wordt voorlopig echter niet gesproken over socio-culturele verenigingen, die 

voor een groot deel op vrijwilligers draaien. Het maakt een inschatting van de 

toekomst er niet gemakkelijker op. 

 

Achter de schermen werkt de Stripbib aan een stappenplan om 

geleidelijk aan weer open te gaan. We staan hiervoor in nauw contact 

met de bib van Meise -onze bovenste beste buren- en wachten op 

instructies vanuit de gemeente. 

 

 

Ons doel is de Stripbib in alle veiligheid te kunnen heropenen. We blijven liever 

wat langer gesloten dan onnodig risico’s te nemen. Mondmaskers en handgel 

zullen hierin een cruciale rol spelen. Qua timing is het nog volledig in het 

duister tasten. De communicatie hierover volgt van zodra deze op punt staan. 

Dit is de enige manier om binnen afzienbare tijd weer een normale Stripbib te 

kunnen aanbieden. En ondertussen hebben we nog even, nog een beetje, en 

nog een beetje, geduld. 

 

We kijken er naar uit jullie weer te kunnen ontvangen in de Stripbib. 

 

Blijf veilig & gezond. 

 


